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AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON

Aan De Voeten Van De Meester | 9 januari

Christus stierf voor zondaars

Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die

geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.

Romeinen 3:22-23

De apostel zegt hier dat “er geen verschil is”, maar hij bedoelt niet dat alle mensen in alle opzichten

op elkaar lijken. Er zijn veel en belangrijke verschillen onder de mensen. Het zou volkomen onjuist

en onrechtvaardig zijn om te zeggen dat er zelfs onder niet-wedergeboren mensen geen

karakterverschillen bestaan, want er zijn zeker veel verschillende gradaties van zondaars. Er zijn

sommigen die zichzelf als het ware hebben verkocht om ongerechtigheid te bedrijven, en er zijn

anderen die blijkbaar de geboden van God uit hun jeugd hebben gehouden. Er zijn dan verschillen in

karakter tussen mensen; en er zijn ongetwijfeld verschillen in aanleg die zich heel vroeg tonen.

Sommige kinderen lijken vanaf het allereerste begin zacht en volgzaam, terwijl anderen een

gepassioneerde en rebelse instelling vertonen. Ieder van ons kent waarschijnlijk een aantal vrienden

die nog niet bekeerd zijn, maar ze zijn beminnelijk, liefdevol, attent, vriendelijk; ze hebben bijna alles

wat we maar kunnen wensen, behalve het enige dat nodig is; God geve dat zij dat binnenkort ook

mogen hebben! Er zijn, helaas, anderen waarvan de gemoedsinstellingen het omgekeerde zijn van

dit alles; ze lijken bereid te zijn om alles te doen dat slecht is. Er is één punt waarop er geen verschil

is, en dat is dat “allen hebben gezondigd.” Allen hebben elke aanspraak op persoonlijke

rechtvaardigheid verspeeld, alles moet rechtvaardig gemaakt worden door de toerekening van de

gerechtigheid van Christus aan hen, en iedereen die zou willen moet die gerechtigheid in de Heere
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Jezus Christus geloven, want er is één manier van redding, en slechts één, en welke andere

verschillen er ook zijn, er is geen verschil over deze zaak; als we gered zijn, dan zijn we allemaal op

dezelfde manier gered.
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