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Arbeid is niet tevergeefs

Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt, en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerder kracht te

werk stellen; maar de wijsheid is een uitnemende zaak, om iets recht te maken. PREDIKER 10:10

De bron van onze zwakte is onze kracht, en de bron van onze dwaasheid is onze persoonlijke
wijsheid. Heere, help ons om stil te zijn totdat we onszelf helemaal hebben afgekeurd, totdat we
hebben gezegd: “Heere, onze manier van werken kan niet worden vergeleken met Uw manier van
werken; leer ons hoe we moeten werken. Heere, onze oordelen zijn zwak in vergelijking met Uw
volmaakte oordeel; wij zijn dwazen; wees onze Leraar en Leidsman in alle dingen”. Jehovah werkt
overal, en alle dingen zijn aan Hem onderworpen. Hij werkt in het licht, en wij zien Zijn glorie; maar
Hij werkt ook in de duisternis, waar wij Hem niet kunnen waarnemen. Zijn wijsheid is te diep om
begrepen te worden door sterfelijke mensen. Laten we geduldig Zijn tijd afwachten. Laten we net zo
min twijfelen aan de kracht van onze Vader, dan een kind aan de moederborst zeker is van de liefde
van zijn moeder; laten we, net zo min twijfelen dan een engel voor de troon van Jehova’s majesteit.
Laten we ons inzetten, ieder op zijn eigen manier, om te lijden en te werken voor de grote zaak van

God, met de wetenschap dat noch arbeid noch het lijden tevergeefs kan zijn in de Heere.
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