U BENT AAN ONS GELIJK GEWORDEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

U bent aan ons gelijk geworden! Jesaja 14:10

Wat zou het vonnis moeten zijn van een afvallig geworden belijder, als hij voor God staat? Hoe zal hij
de stem kunnen verdragen: ‘Ga weg, vervloekte! Omdat je Mij verworpen hebt, heb Ik jou ook
verworpen; je hebt gehoereerd en bent van Mij afgeweken, daarom heb Ik je in eeuwigheid van voor
mijn aangezicht weggedaan en zal je niet meer genadig zijn.” Wat zal de schaamte van zo'n mens
groot zijn, als hij op de laatste dag voor het oog van iedereen ontmaskerd zal worden! Let eens op
de heiligschenner, en zie hoe de zondaren, die zich nooit als godsdienstig uitgaven, opstaan en hem
nawijzen. ‘Daar heb je hem, komt hij het Evangelie in de hel preken?’ zegt de één. ‘Daar heb je hem,
zegt een ander. ‘Hij wees mij terecht omdat ik vloekte en zelf was hij een huichelaar.’ ‘Ha!, zegt weer
een ander, ‘kijk hier die psalmenzingende methodist, hij woonde iedere vergadering bij. Hij was er
trots op dat hij zeker was van zijn zaligheid. En nu is hij hier!” De beulen van de satan zullen nooit
ijveriger zijn dan op het moment waarop de duivels de ziel van een huichelaar naar het verderf
brengen. Bunyan tekent dit voor ons uit, als hij het heeft over de terugweg naar de hel. Zeven
duivels bonden de ellendige met negen koorden, leidden hem van de weg naar de hemel, waarop hij
dacht te wandelen, en gooiden hem door de achterdeur in de hel. Belijder, denk aan deze terugweg
naar de hel! Onderzoek jezelf, of je in het geloof bent. Onderzoek jezelf. Ben je het eigendom van
Christus? Het is heel makkelijk om een zacht oordeel uit te spreken, als je zelf voor de rechtbank
staat. Maar ik bid je, wees rechtvaardig en eerlijk tegenover jezelf. Wees rechtvaardig voor iedereen,
maar streng als het jezelf betreft. Bedenk dat de val van het huis dat niet op de rots staat, groot zal
zijn. O, dat de Heere jou oprechtheid, trouw en volharding geve. Dan zul je nooit afgeleid worden

van de juiste weg.
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