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KINDEREN VAN GOD

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.

Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. 1

Johannes 3 vers 1 en 2a

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft! Denk er eens aan wie wij waren en hoe

wij ons nu nog voelen als de zonde in ons woelt. Denk er dan eens aan dat wij aangenomen zijn als

kinderen van God. Je zult in aanbidding neer knielen. Wij worden kinderen van God genoemd! Wat

een hoge positie is het om kind te zijn, en wat een voorrechten brengt dit met zich mee! Hoeveel

zorg en liefde verwacht het kind van zijn vader, en hoeveel liefde voelt de vader voor zijn zoon! Al

deze zegeningen, en zelfs nog meer, ontvangen wij door Christus. Het voorbijgaande lijden van het

heden is voor ons een eer: ‘Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.’  Wij zijn er

tevreden mee om niet begrepen te worden, net zoals Hij het niet werd toen Hij vernederd werd.

‘Geliefden, nu zijn wij kinderen van God.’ Het is makkelijk om dit te lezen, maar niet makkelijk om dit

te ervaren. Hoe is het vanmorgen in jouw hart gesteld? Misschien ben je erg verdrietig. Misschien

steekt de zonde in jou de kop op, en lijkt de genade maar een klein vonkje, dat makkelijk uitgetrapt

wordt. Heb je bijna geen geloof meer? Wees niet bang. Je hoeft niet te leven van jouw goede werken

of van je gevoel. Je mag leven door het geloof in Christus. Misschien is alles op dit moment tegen je.

En toch lezen we in onze tekst: ‘Geliefden, nu zijn wij kinderen van God.’ Nu! Of we nu in het dal

zijn, of op de top van de berg, nu zijn wij kinderen van God!  Misschien zeg je wel: ‘O, kijk toch eens

hoe ik er aan toe ben. Mijn licht schijnt niet helder en mijn gerechtigheid schittert ook niet.’ Lees

dan de volgende tekst eens. ‘Het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als

Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn.’ De Heilige Geest zal onze zielen reinigen, en

Goddelijke kracht zal ons lichaam veranderen, en dan zullen wij Hem zien zoals Hij is.
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