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EN IK ZAG, EN ZIE, HET LAM STOND OP DE BERG SION

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion. Openbaring 14 vers 1

De apostel Johannes was zo bevoorrecht dat hij een blik mocht slaan in de hemel. Als hij probeert te
beschrijven wat hij daar zag, begint hij met de woorden: ‘En ik zag, en zie, het Lam!’ Dit heeft ons
veel te zeggen. In het Koninkrijk van de hemel is het Lam van God, dat de zonde van de wereld
wegneemt, het hoofddoel van ieders overdenking. Er was in de hemel niets dat zozeer de aandacht
van Johannes trok, als de Persoon van het Goddelijke Wezen, Die ons door Zijn bloed verlost heeft.
Hij is het onderwerp van de lofzangen van alle heiligen en engelen.  Wat een vreugde is hier voor u
en jou weggelegd. Je hebt op Hem mogen zien, al was het misschien door je tranen heen. Toch
hebben je ogen het Lam van God mogen zien, jouw zonden wegdragend. Verheug je dan. Nog een
klein poosje, als de tranen van je ogen afgewist zullen zijn, en dan zul je hetzelfde Lam in
heerlijkheid op Zijn troon mogen zien. Het is nu de vreugde van je hart om elke dag gemeenschap
met Hem te mogen hebben; van deze vreugde zul je in de hemel nog veel meer genieten. Je zult je
verlustigen in Zijn tegenwoordigheid, die voor altijd duurt. Je zult voor eeuwig met Hem zijn. ‘Ik zag,
en zie, het Lam!’ Hem te zien is de inhoud van de hemel. Samuël Rutherfort zegt: ‘De hemel en
Christus zijn één.’ Met Christus verenigd te zijn, is de hemel. En in de hemel te zijn, is met Christus te
zijn. Deze godvrezende dienstknecht van de Heere schrijft in één van zijn vurige brieven: ‘O mijn
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Heere Jezus, als ik zonder U in de hemel moest zijn, zou het voor mij een hel zijn, en zou ik in de hel
zijn, en U was bij mij, het zou voor mij een hemel zijn; want alleen U heb ik nodig in de hemel.’ Is dit
niet de waarheid? Alles wat je nodig hebt, om je gelukkig te maken, is met Christus te zijn!

Nee, aller eng’len lied
geeft mij de hemel niet,
als Gij Uw aangezicht

niet vriendelijk tot mij richt!
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