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3 JOH. 1:2 ‭ - GEZONDHEID VAN DE ZIEL

Geliefde! Voor alle dingen wens ik, dat gij welvarend en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. 3 Joh. 1:2‭

Het evangelie heeft in Johannes een wondervolle verandering teweeg gebracht. Eenmaal heeft hij

vuur van de hemel kunnen inroepen op het hoofd van tegenstanders, maar thans, nu hij de Heilige

Geest heeft ontvangen, is hij vol van liefde en vriendelijke wensen.

Het evangelie maakt hem, die gemelijk en korzelig van humeur is, blijmoedig; de luchthartige maakt

het ernstig, de wraakgierige maakt het liefderijk. Komende tot een man als Johannes, maakt het

hem als een spiegel van de liefde.

Dikwijls gebeurt het, dat men door iemands particuliere brieven de geheimen van zijn hart leert

kennen.

Wij zien dit in Rutherford, Johil Newton en anderen.

In deze brief wenst Johannes aan Gajus iedere zegen en bovenal een betere gezondheid.

Gezondheid is een onwaardeerbare zegen; nooit stelt een haar zo op prijs, als wanneer men haar

verloren heeft.

Maar Johannes stelt er de gezondheid van de ziel naast.

De mens bestaat uit twee delen; het een lichamelijk en aards, het andere onstoffelijk en geestelijk.

Hoe dwaas is de mens, die wel denkt aan zijn lichaam, maar zijn ziel vergeet; het huis in orde houdt,

maar de inwoner veronachtzaamt; het aarden vat op prijs stelt en de schat veracht!

I. Beschouwen wij de woorden van de tekst.

1. "Ik wens," of nauwkeuriger: "Ik bid." Het gebed is een geheiligde wens. Maak uw wensen tot

gebeden.

2. "Dat gij welvaart." Wij mogen vragen om welvaart voor onze vrienden, in het bijzonder als zij,

gelijk Gajus, God en zijn zaak dienen met hun goederen.

3. "En gezond zijt." Dat is noodzakelijk om van de welvaart te genieten. Wat zou zonder haar het
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overige wezen?

4. "Gelijk uw ziel welvaart." Wij staan verbaasd over deze wens. De geestelijke gezondheid van Gajus

wordt tot maatstaf gesteld voor zijn uitwendige welvaart! Is het aldus, dat wij voor velen van onze

vrienden bidden?

Durven wij aldus voor ons zelf te bidden? Wat zou het resultaat wezen, indien zo’n gebed werd

verhoord? Stelt u voor, dat ons lichaam aan onze ziel gelijk werd!

Sommigen zouden dan koorts hebben, anderen aan verlamming lijden, enz.

Laat ons God danken, dat het lichaam geen onveranderlijke maatstaf is voor de ziel.

Weinigen zouden hun geestelijke toestand graag door hun uitwendigen toestand zien aangeduid.

II. Wij zullen de verschijnselen van een slechte gezondheid aanduiden.

1. Een lage temperatuur. Lauwheid is boos een teken. In zaken zal iemand, die lauw is, weinig

uitrichten; in de godsdienst in het geheel niets. Dit is verschrikkelijk in het geval van een leraar. Dit

is gevaarlijk in het geval van een hoorder.

2. Een samengetrokken, of eng hart. Terwijl sommigen al te ruim zijn, zijn anderen onverdraagzaam

en snijden allen af, die hun shibboleth niet kunnen uitspreken. Indien wij de broederen niet

liefhebben, dan is het niet goed met ons.

3. Gebrek aan lust in geestelijk voedsel.

4. Een moeilijke ademhaling. Als het gebed een lastige plicht wordt, dan gaat alles verkeerd met ons.

5. Een algemene lusteloosheid, onwilligheid voor heilige arbeid, gebrek aan moed, enz.

6. Een onbedwingbaar verlangen naar ongezonde dingen. Sommige ongelukkigen zullen drek eten,

of as en andere dergelijke zaken. Sommige belijders zijn door dezelfde ziekte aangetast, want zij

haken naar lage vermaken en bezigheden.

III. Wij zullen de middelen aanduiden ter genezing.

Wij zullen hierna niet stilstaan bij de middelen, die door God gebruikt worden, ofschoon Hij de

grote Medicijnmeester is; maar wij zullen denken aan de leefregel, die wij onszelf moeten stellen.

1. Zoek goed voedsel. Hoor een prediker van het evangelie. Onderzoek de Schrift.
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2. Haal vrijelijk adem. Weerhoud het gebed niet.

3. Oefen u in de godzaligheid. Arbeid voor God.

4. Keer terug tot de lucht, waarin gij geboren zijt: adem de lucht in van Golgotha.

5. Woon bij de zee. Verwijl bij Gods algenoegzaamheid.

6. Zo deze dingen niet helpen, zie hier dan nog een oud recept: "Carnis et Sanguinis Christi," (1)

Gebruik dit verscheidene keren per dag in het water van de tranen van het berouw en de genezing

is zeker.

God helpt u de voorschriften van de hemelsen Medicijnmeester op te volgen!

IV. Wij zullen eindigen met een vermaning.

Broeder Christen, is het een kleine zaak zwak te zijn? Gij hebt al uw kracht nodig. Ga naar Golgotha

en versterk u.

Zondaar, gij zijt dood; maar leven en gezondheid zijn in Christus!

(1) Het lichaam en het bloed van Christus.
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