Satan ver pletterd

En de God des vredes zal de satan haast onder uw voeten verpletteren. Rom. 16:20

Deze belofte dluit goed aan bij die van gisteren. Wij moeten blijkbaar niet slechts aan ons
Verbonds- hoofd worden gelijkgemaakt in het vermorzelen van zijn hiel, maar ook in de
overwinning van de boze. De oude draak zal immers onder onze voeten worden verpletterd. De
gelovigen te Rome werden bedroefd door twist in de Kerk, maar hun God was ,,de God des
vredes’, die hun rust gaf voor hun ziel. De aartsvijand deed de voeten van de onvoorzichtigen
struikelen en misleidde de harten van de eenvoudigen, maar hij zou er zeer slecht afkomen en
worden vertreden door hen, die hij had gekweld. Deze overwinning zou het volk van God niet ten
dedl vallen door hun eigen bekwaamheid of macht, maar God zelf zou de satan verpletteren. Ook al
zou het onder hun voeten zijn, toch zou de verplettering door de Heere alleen geschieden. Laten wij
moedig de verzoeker vertreden. Niet alleen lagere geesten, maar de vorst der duisternis zélf zal het
tegen ons moeten afleggen. Laten wij in blind vertrouwen op God uitzien naar een spoedige
overwinning. “HAAST”. Verheugend woord. Weldra zullen wij onze voet zetten op de oude

slang! Welk een schande voor satan, dat zijn kop moet worden verbrijzeld door mensenvoeten!
Laten wij door het geloof in Jezus de verzoeker vertrappen.
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