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1 JOH. 5:4 ‭ - OVERWINNEND GELOOF

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint,

namelijk ons geloof. 1 Joh. 5:4‭

Wat wordt bedoeld met deze wereld?

De macht van de zonde rondom ons: de invloeden, die ten kwade werken, en de geboden en

doeleinden Gods zwaar maken voor de maatschappij. De overste van deze wereld heeft veel te doen

met deze boze macht.

Deze wereld is onze vijand en wij moeten er tegen strijden.

Wij moeten strijden, totdat wij de wereld overwinnen, of zij zal ons overwinnen.

I. De overwinning zelf. "Overwint de wereld."

Wij moeten niet pleitziek zijn, noch iedereen willen tegenspreken.

Maar evenmin mogen wij lafhartig zijn en tot elke prijs de strijd willen vermijden.

Wij verkeren met mensen van de wereld, maar het moet wezen als krijgslieden, die immer op wacht

zijn en streven naar de overwinning. Daarom-

1. Ontdoen wij ons van de banden van de wereldse zeden en gewoonten.

2. Handhaven wij onze vrijheid om in alles een hogere Meester te gehoorzamen. Wij komen niet

onder de macht van de vrees voor armoede, of van de zucht naar rijkdom, persoonlijke eerzucht,

liefde tot eer en aanzien, vrees voor smaad en schande, of overmacht van het getal.

3. Wij zijn verheven boven de omstandigheden en vinden ons geluk in onzienlijke dingen. Aldus

overwinnen wij de wereld.

4. Wij staan boven het gezag van de wereld. Haar aloude gebruiken en haar nieuwe wetten zijn voor

haar eigen kinderen. Wij kennen haar de macht niet toe om over ons te heersen of ons te oordelen.

5. Wij staan boven haar voorbeeld, haar invloed en haar geest. Wij zijn van de wereld gekruisigd en

de wereld is ons gekruisigd.
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6. Wij staan boven haar godsdienst. Wij ontlenen onze godsdienst aan God en zijn Woord en niet

aan menselijke bronnen.

Lees de geschiedenis van Abraham en gij vindt in hem iemand in wie die overwinning gezien werd.

Denk aan hem, zoals hij zijn land en zijn vaders huis heeft verlaten, om een eenzaam, zwerven leven

te leiden, zijn gedrag tegenover Lot, Sodom en zijn koning; Izak, enz.

II. De overwinnende natuur. -"Al wat uit God geboren is."

1. Alleen deze natuur zal de overwinning van de wereld durven ondernemen.

2. Alleen deze natuur kan haar voortzetten. Alle anderen worden de krijg moe.

3. Deze natuur is geschapen om te overwinnen. God is de Heere en hetgeen in Hem geboren is, is

koninklijk en regeert.

Het is geen verbetering van de vorige schepping.

Het is zelfs geen nieuwe schepping buiten verband met haar Schepper. Het is een geboorte uit God,

met uitnemendheid van afkomst, gelijkheid van aard instortende en erfrecht schenkende.

De Schepper kan niet overwonnen worden en evenmin kunnen zij het, die uit Hem geboren zijn.

Jezus, de Eerstgeborene, werd nooit verslagen en evenmin zal aan hen, die Hem gelijkvormig

gemaakt zijn, de eindelijke overwinning ontgaan.

De Heilige Geest, die in ons woont, moet overwinnen. Hoe zou Hij verslagen kunnen worden? Het

denkbeeld is Godslasterlijk.

III. Het overwinnende wapen: "Ongeloof."

Wij worden in staat gesteld te overwinnen door het oog gericht te houden op

1. Het ongeziene loon, dat ons wacht.

2. De ongeziene tegenwoordigheid van God, die ons omringt. God en een wolk van getuigen houden

het oog op ons gericht.

3. De verborgen eenheid met Christus, die de genade in ons heeft gewerkt. In Jezus blijvende,

overwinnen wij de wereld.
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4. De heiligende gemeenschap, die wij smaken met de onzichtbare God.

Op deze wijze werkt het geloof in ons de overwinning van de zonde.

IV. Het speciale hiervan. -"Dit is de overwinning."

1. Ter zaligheid, vindende de rust van het geloof.

2. Ter navolging, vindende de wijsheid van Jezus, de Zoon van God.

3. Ter vertroosting, ziende de overwinning, die ons is verzekerd in Jezus.

Ziet uw strijd-geboren om krijg te voeren.

Ziet uw zegepraal-verplicht en gehouden om te overwinnen.
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