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‭VERHEF HEN TOT IN EEUWIGHEID

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
 Verhef hen tot in eeuwigheid. Psalm 28:9

Gods volk heeft het nodig verheven te worden. Ze zijn van nature erg zwaar. Ze hebben geen

vleugels en als ze die al hebben, zijn ze net als die duif van vroeger, die op de grond bleef zitten. Ze

hebben Gods genade nodig om op te stijgen op vleugels, die met zilver bedekt zijn en met veren van

goud. Vonken vliegen vanzelf omhoog, maar de zondige ziel van de mens valt naar beneden. O

Heere, ‘verhef hen tot in eeuwigheid!’ David zelf zei: ‘Tot u, o God, hef ik mijn ziel op’, en hier ziet hij

in hoe noodzakelijk het is dat ook de ziel van anderen verheven wordt. Als u deze zegen voor uzelf

vraagt, moet u niet vergeten, die ook voor anderen te vragen. Er zijn drie manieren waarop Gods

volk verheven moet worden. Het is noodzakelijk dat bun karakter verheven wordt.Verhef hen, o

Heere; laat hen niet gelijk zijn aan de wereld! De wereld ligt in het boze, tilt U hen daar bovenuit! De

wereldse mens is op zoek naar goud en zilver; hij jaagt zijn eigen genoegens na en probeert zijn

begeerten te vervullen. Maar Heere, wilt U Uw volk daarboven verheffen; bewaart U hen er voor

‘schrapers’ te worden, zoals John Bunyan de man noemde die altijd maar op zoek was naar goud.

Zet hun hart op hun opgestane Heere en de hemelse erfenis! Bovendien moeten gelovigen gesterkt

worden in de strijd. Als ze in de strijd dreigen te vallen, o Heere, moge het U dan behagen hen de

overwinning te geven. Als de voet van de vijand op zeker moment op hun nek rust, helpt U hen dan

het zwaard des Geestes te grijpen, waarmee ze de overwinning kunnen behalen. Heere, verhef de

geest van Uw kinderen, als ze met de strijd te maken krijgen; dat ze niet treurend in het stof zullen

blijven zitten. Laat de tegenstander niet toe hen te sarren en boos te maken. Maar als ze wel

vervolgd zijn geworden, zoals Hanna, laat ze dan zingen van de genade van een verlossende

God. We mogen onze Heere ook vragen hen uiteindelijk te verheffen! Verhef hen door hen thuis te

halen, til hun lichaam uit het graf en verhef hun ziel tot Uw eeuwig Koninkrijk in heerlijkheid.
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